s in ons leven, vandaag zoals in de tijd van Jezus, begint met
een ontmoeting. Een ontmoeting met deze Mens, de timmerman
uit Nazaret, een mens zoals ieder ander en regelijkertijd anders.
Denken we aan het Evangelie van Johannes, waar vertelt van
de eerste ontmoeting van de leerlingen mer Jezus (vgl. 1, 35-42).
Andreas, Johannes, Simon: ze voelden dat Jezus in hun diepten
keek, dat ze gekend werden tot in hun binnenste, en dit brach bij
hen een verbazing, een verwondering teweeg die hen onmiddellijk

met Hem verbonden deed voelen...

PASEN 2015

Al pratende over de ontmoeting kome mij De rogping van Matteiis in ged: - an Caravaggio

r heb staan kijken in de kerk van de heilige Lodewijk van de Fransen, telkens wanneer ik in

Rome was. Niemand van hen die daar waren, inclusief Mateiis die hongerde naar geld, kon geloven aan de
boodschap van die vinger die hem aanwees, aan de boodschap van die ogen die naar hem keken mec

barmhartigheid en die hem uitkozen om volgeling te worden. Hij voelde die verbazing van de ontmoet

De bevoorrechte plaats van de ontmoeting is de liefkozing van de barmhartighe ezus Christus.

Paus Franciscus
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Carwvaggho, Recpis de hvlope 15991602, Kerk van de helige Lodewiik van de Fransm, Rome.
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