O Barmbhartige Vader, wij danken U

omdat Gij aan Uw Kerk en de wereld

de Dienaar Gods Luigi Giussani geschonken hebt.
Met zijn gepassioneerde leven

heeft hij ons geleerd

de hier en nu aanwezige Jezus Christus

te kennen en te beminnen

en Hem met nederige zekerheid te vragen dat
“het begin van iedere dag een ja mag zijn

tot de Heer die ons omhelst

en de akker van ons hart vruchtbaar maakt

opdat Zijn werk in de wereld tot vervulling kome:
de overwinning over de dood en het kwaad”.
Geef ons, o Vader,

op voorspraak van don Giussani

en volgens Uw wil, de genade die wij afsmeken,

in de hoop dat hij spoedig
onder Uw heiligen zal worden geteld.
Door Christus, onze Heer. Amen
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Veni per Mariam
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